RECENSIE IN DE STANDAARD BOEKHANDEL

In zijn nieuwste boek Als in een wazige spiege/ neemt Ludo Noens ons mee in zijn
zoektocht naar de basis van wat wij de realiteit noemen. Hij begint met een schets
van de huidige wetenschappelijke inzichten aangaande het ontstaan van het heelal.
De Big Bang, Albert Einstein, de zwaartekracht en de ruimtetijdkromming passeren de
revue. Blijkt dan verder dat de ontwerper van de Relativiteitstheorie niet enkel een
nuchtere wetenschapper was, maar, zo lees ik hier, ook het voorwoord schreef bij het
fameuze boek Mental Radio van de Amerikaanse topschrijver Upton Sinclair over
telepathie en (zoals de Nederlandse professor Westerse Esoterie Alexandra Nagel
hardmaakte) zijn handen liet ‘lezen’ en helderzienden frequenteerde!

Noens is op zijn best na het opwerpen van volgende vraag: blijft Newtons
gravitatiewet altijd en overal geldig, tijdens de hele kosmische evolutie, ‘in de hemel,
op aarde en op alle plaatsen”?

Welnu, zo lees ik hier dan verder, de heilige Josef van Copertino was één van de
eerste goed gedocumenteerde personen die bijwijlen lichamelijk deze wetten van die
zwaartekracht tartte. Maar er zijn, aldus Noens, ontelbare getuigenissen over
leviterende personages, en niet enkel in een katholiecke context. Ook zekere
Tibetaanse yogi’s gingen weleens spontaan aan het vliegen.

Als in een wazige spiegel handelt ook over drie academische figuren die ronduit
controversiéle ideeén hadden in het domein van fysica en kosmologie. Voor Charles S.
Pierce, door wetenschapsfilosoof Karl Popper beschouwd als één van de grootste
wijsgeren aller tijden, was materie ‘gestremd bewustzijn’. Volgens Pierce zou het
aanvankelijk ongeordend universum vanuit een primordiaal bewustzijn en
‘gewoontevorming’ zijn ordening en zogenaamde natuurwetten hebben verkregen.

De bekende Servisch-Amerikaanse elektrisch-ingenieur en uitvinder Nikola Tesla
keerde zich openlijk tegen Einstein, die hij een ‘langharige gek’ noemde. Hij wees
diens ‘gekromde ruimtetijd’ af als een absurd denkbeeld. Tesla’s woorden: *...Zk blijf
erbij dat ruimte niet gekromd kan raken, om de eenvoudige reden dat ruimte geen
elgenschap kan hebben...” Via de hindoe yogaleraar Vivekananda raakte Tesla
vertrouwd met de Samkhya metafysica en de begrippen Prana en Akasha werden voor
hem synoniemen voor energie en massa.

Ook bijzonder is het hoofdstuk over de notoire psychoanalyticus Wilhelm Reich, die
een aparte theorie ontwikkelde rond orgon, een kosmische, vrije, creatieve energie,
met anti-entropische werking, naar verluidt heilzaam voor de mens. Reich studeerde
medicijnen in Wenen, ontmoette er Freud en sloot zich aan bij de Psychoanalytische
Vereniging. Hij verwekte in 1927 schandaal met zijn boek Die Funktion des Orgasmus.
Op de vlucht voor de nazi's kwam hij in 1939 aan in de Verenigde Staten.

Daar werd hij bekend voor zijn orgon-accumulator, een metalen kooi,
ondoordringbaar voor elektromagnetische straling, maar waarin vrij orgon uit de
atmosfeer kon worden geconcentreerd en dan opgenomen door een levend
organisme. Midden jaren vijftig zouden bekende schrijvers zoals Salinger, Ginsberg en
Kerouac en ook de acteur Sean Connery in die tank hebben gezeten!

Wilhelm Reich werd beschuldigd van zwendel en in mei 1956 veroordeeld tot twee
jaar celstraf. In 1957 werden al zijn 251 boeken verbrand en later kwam heel zijn
bibliotheek en archief (goed voor zes ton papier!) terecht in een verbrandingsoven. Hij
stierf in zijn cel aan een hartaanval.



Was (en is) er een samenzwering tegen Reich en zijn therapieén vanuit de
farmaceutische industrie? Vanuit het officiéle hooglerarenkorps (de zgn. ‘academische
maffia’)? Is er sprake van gecensureerde wetenschap?

Tot op de dag van vandaag debatteren voor- en tegenstanders van Reich hierover.

Tot slot dit citaat van Alan Cantwell Jr. M.D. boven de bespreking van Reich:
‘Wetenschap, zoals wij die kennen, is gaandeweg “donkerder” geworden. Zij gaat
verder met het zoeken naar allerlei nieuwe wegen om massaal menseljjke en andere
wezens om het leven te brengen door chemische, biologische en nucleaire
oorlogvoering. Misschien wordt het tijd om een andere blik te werpen op Wilhelm
Reichs ontdekkingen en zijn droom om met de inzet van orgon-energie de planeet te
genezen.’

Ook Noens heeft in Als in een wazige spiegel nadrukkelijk zijn twijfels geuit over ons
gangbaar rationeel wereldbeeld. Het stemt in ieder geval tot nadenken.

Helaas bevat het boek geen namen-index. Ook zouden in een herdruk kleine
samenvattingen per hoofdstuk niet misstaan.
Tom S.
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